
Café Doodgewoon, dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe 

waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden

26 november 2019   

Aandacht voor 
levensvragen

Apeldoorn



Thema 26 november 2019 
Aandacht voor levensvragen

Levensvragen zijn vragen over zin  
en bedoeling van het leven en onze 
plaats in de wereld. Cultuur, religie 
en/of levensbeschouwing spelen een 
rol in de manier waarop wij hiermee 
omgaan en welke vragen dit oproept. 
Naast grote vragen (waar kom ik van- 
daan, waar ga ik naartoe) gaat het 
ook om kleinere vragen als ‘wat maakt 
deze dag de moeite waard?’. Deze 
avond is er aandacht voor bewust-
wording van levensvragen, wat ze 
betekenen, hoe je anderen tot steun 
kunt zijn en hoe en wanneer het 
Centrum voor Levensvragen profes-
sionele ondersteuning kan bieden.

Gastspreker 
Christine van Dijk
geestelijk verzorger bij de  
Zorggroep Apeldoorn e.o. en  
het Centrum voor Levensvragen 
Oost-Veluwe

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen 
met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, 
familie en andere belangstellenden.

Gratis toegang 
Inloop 19.15 uur 
met koffie en thee
Programma 
19.30 - 21.00 uur
Locatie
Wilde Pieters
Hoofdstraat 175
7311 AZ Apeldoorn

Deze avonden 
worden financieel 
mogelijk gemaakt 
door de gemeente 
Apeldoorn.

28 januari
24 maart
26 mei

28 juli
22 september
24 november
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